
Veldhuizen is de afgelopen twintig jaar veranderd van
een probleemwijk in een voorbeeldwijk. Beleidsadviseur
Niels Kooy vertelt hoe het is gelukt de uitstraling en
veiligheid van Veldhuizen te verbeteren. 
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Om de Veldkakel vorm te geven, zijn wij op zoek naar verhalen. Heb jij een

bijzondere, grappige of mooie onderneming of hobby? Ben jij een initiatief

gestart of ken jij een bewoner die jij in het zonnetje wil zetten? Daar zouden

we meer over willen weten! Ook nieuwtjes, ideeën, foto's, tips , activiteiten of

oproepen uit jouw straat of buurt zijn welkom. Door met bewoners in contact

te komen, kunnen wij door middel van deze wijkkrant laten zien hoe leuk en

divers Veldhuizen is. Wil jij iets bijdragen aan de Veldkakel? Stuur dan uiterlijk

31 juli een e-mail naar veldkakel@gmail.com. 

De Veldkakel zoekt verhalen

Activiteiten in de Ericahorst
Vanuit publieksboerderij de Proosdij kunt u het gebouw al zien: de Ericahorst! 

Hier worden dagelijks activiteiten georganiseerd voor en door bewoners. Van bloemschikken en

yoga, tot jokeren en biljart. Wij hebben een aantal van deze activiteiten voor u uitgelicht, maar

natuurlijk is er nog veel meer te doen. Wilt u liever gewoon een praatje maken of een bakje

koffiedrinken? Ook dan bent u van harte welkom.  

Tekenen en schilderen 
€ 5,- per les 
Maandag 14:00 – 16:00 

Wilt u ook graag mooie landschappen schilderen, portretten
tekenen of stillevens maken? Dan is deze activiteit voor u!
Meer informatie of een proefles? Neem contact op via:
r.eek@solcon.nl 

Handwerkgroep
Eigen materiaal meenemen 
Dinsdag 13:30 – 16:00 

Samen gezellig creatief bezig zijn? Sluit aan bij de
handwerkgroep op de Ericahorst. U gaat hier aan de
slag met uw eigen materialen en uw eigen handwerk,
maar doet het niet alleen!  

Huiskamer 
Iedere woensdag & vrijdag  10:00 – 13:00 
€ 2,- voor koffie & creatief      10:00 – 12:00 
€ 5,- voor de warme lunch     12:00 – 13:00 

Wilt u met een leuke groep senioren een bakje
koffie drinken en iets creatiefs maken, waarna u
samen geniet van een verse, warme maaltijd? 
Neem dan contact op met Judith van der Weide:
j.vanderweide@live.nl | 06 1026 9270 

Sjoelen 
€ 5,- per maand 
Donderdag 13:30 – 15:30 

Punten scoren en gezelligheid? Doe mee met het sjoelen op de
donderdag! Meer informatie: Loop rustig binnen, kom kijken en
maak kennis.  

Koersbal                                                                
€ 1,90 per uur, € 2,85 voor anderhalf uur 
Dinsdag 14:00 – 16:00 

Bent u graag actief? Op dinsdagmiddag bent u van harte welkom om
aan te sluiten bij het koersballen. 
Aanmelden of meer informatie via: 06 5156 1521

Wilt u informatie over de andere activiteiten?
Neem contact op via 
0318-61 54 83

 

mailto:r.eek@solcon.nl
mailto:j.vanderweide@live.nl
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Wil je de Veldkakel ontvangen ondanks jouw

Nee/Nee-sticker? Dat kan! 

Bestel nu voor 1,- de speciale Veldkakel

brievenbussticker via

https://bit.ly/veldkakelsticker

Of scan de QR-code om de
brievenbussticker van de
Veldkakel te bestellen!

Onze brievenbussticker

Taalhulp in de Velder

In buurtcentrum de Velder worden twee keer per week
taallessen gegeven. Firdaous uit Marokko is cursist
en vertelt ons over de lessen die zij volgt.
 
‘Ik ben Firdaous en kom oorspronkelijk uit Marokko. 
In ons wijkcentrum De Velder zijn goede vrijwilligers voor
de Nederlandse lessen. De belangrijkste docenten zijn
Annelies en Silvester en de andere vrijwilligers zijn Piet,
Herman, Janny en Silvy die tussen de cursisten zitten en
hulp bieden wanneer dit nodig is.’

‘Elke maandagmiddag en vrijdagochtend zijn deze
taallessen en iedereen is erg aardig en behulpzaam bij De
Velder. Wij luisteren en leren Nederlands goed uit te
spreken, te lezen en te schrijven. Wij doen heel veel
oefeningen. De cursisten komen uit allerlei landen met
andere culturen en hebben verschillende leeftijden en
taalniveaus.’

‘Iedereen probeert de oefeningen goed te maken. Hulp
wordt geboden door middel van gebaren, tekeningen,
digitale foto’s of Engelse woorden. Wij hebben een mooi
klaslokaal met een grote tafel en stoelen eromheen voor
de cursisten. De cursisten moeten soms op het bord
schrijven zodat ze de Nederlandse taal goed kunnen
leren. Ik vind het een leuke methode en ik ben dankbaar
voor de hulp van deze vrijwilligers.’

‘Ik leer veel dingen en heb leuke contacten met mensen
uit verschillende landen. Mijn Nederlandse taal wordt
steeds beter. Tijdens de kerstperiode hebben we zelfs met
z’n allen in de keuken oliebollen gebakken. Het eten
hiervan op oudjaarsavond is een Nederlandse traditie.’

Firdaous (tweede van links) met vrijwilligers van de Taalhulp, de Velder

Wil je voor jezelf of voor een ander meer informatie
over de taallessen in de Velder? Neem dan eens een
kijkje op www.develder.nl/taalhulp of stuur een
mailtje naar beheerder@develder.nl. 

http://www.develder.nl/taalhulp
mailto:beheerder@develder.nl
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QUOTE UIT DE TEKST  

Op 5 april overhandigden de wethouders Pieter Jan
van der Schans en Karin Bijl nieuwe duofietsen aan
de buurthuizen in Ede. Namens De Velder en Het
Kernhuis namen Angelique Pol-Braaf en Harry van
Huijstee een fiets in ontvangst. De fietsen zijn eigendom
van Stichting Fietsmaatjes Gelderse Vallei. Als je door
omstandigheden niet zelf meer kunt fietsen, maar er wel
graag eens op uit wilt, dan kun je gebruik maken van de
duofiets. Je fietst samen met een fietsmaatje naar de
bossen, de hei of door Ede. Wijkbewoner Teun Brouwer is
al vele jaren vrijwilliger bij Fietsmaatjes. De Veldkakel
sprak met Teun. 

Met wie fiets je?
'Ik heb een vast maatje, waarmee ik tweewekelijks fiets.
Wij doen dit het hele jaar door. Ik ga met de duofiets naar
zijn huis en haal hem op. Hij geeft meestal aan waar hij
naar toe wil fietsen. Wij praten dan met elkaar over wat
ons bezighoudt. Ook gaan wij regelmatig met elkaar koffie
drinken. Zo krijgen wij ongemerkt met elkaar een band.
Met recht zijn wij dan maatjes.'

Kun je een bijzondere ervaring delen?
'Ik heb met een 90 plusser gefietst. De eerste keer fietsten
wij in het gebied rondom de Doesburger Molen. In dat
gebied hadden zijn opa en oma gewoond. Hij had allerlei
verhalen over zijn jeugd en de oorlogsjaren. Hij had bij de
Enkafabriek gewerkt gingen, dus fietsten we een volgende
keer door de nieuwe Enkawijk en langs het gebouw van
de voormalige Enkafabriek. Ook gingen wij naar de oude
locatie van de voetbalclub DTS aan de Klaphekweg. Hij
had daar gevoetbald. Mijn maatje vond het heerlijk om te
fietsen en weer buiten te komen, terug te gaan in de tijd
en zijn herinneringen met mij te delen.'

‘Het geeft mij voldoening om te zien
dat de ander geniet van de fietsritten’

   Nieuwe duofiets fietsmaatjes overhandigd

Harry van Huijstee en Angelique Pol-Braafhart

Teun Brouwer (l.) op de duofiets met redactielid René van Leeuwen

Aanmelden als deelnemer of als fietsvrijwilliger kan op
de website van Fietsmaatjes Gelderse Vallei:
www.fietsmaatjesgeldersevallei.nl

Waarom doe je mee met fietsmaatjes?
'Ik vind het fijn om mij voor iemand in te zetten die niet
meer zelfstandig kan fietsen. Heerlijk vind ik het om in de
buitenlucht te zijn en te genieten van de natuur in de
diverse seizoenen. Wij doen dat op elektrische duofietsen.
Het is leuk om met mijn maatje gesprekken te voeren over
diverse onderwerpen. Het geeft mij voldoening om te zien
dat de ander geniet van de fietsritten. Hij krijgt weer de
mogelijkheid om erop uit te gaan en de wind door de
haren te voelen.’

http://www.fietsmaatjesgeldersevallei.nl/
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Mieke Hofs (43) is sinds kort vrijwilliger in wijkcentrum de Velder. Zij is daar een aantal uren
beschikbaar om achter de bar te staan als er activiteiten zijn. Mieke vertelt ons waarom ze graag
vrijwilligerswerk doet voor het wijkcentrum. 

De Velder is geen onbekend terrein
Mieke is geboren en getogen in Veldhuizen, ging er naar
school en woont nu met haar man, kinderen en
huisdieren met veel plezier in wat van oorsprong haar
ouderlijk huis is.

‘De Velder is voor mij geen onbekend terrein. Ik ga zelf
ook graag naar het wijkcentrum om mee te doen aan een
buurtactiviteit, bijvoorbeeld met de kinderen naar de
Sinterklaasviering of een bingo.’ Mieke heeft een baan in
de zorg, is als vrijwilliger actief op de basisschool van
haar kinderen en ze loopt elk jaar een collecte voor de
brandwondenstichting.

 

QUOTE UIT DE TEKST  

Mieke geeft een uur voor haar buur(t)!

‘Als je kan helpen, doe je dat’
Mieke vindt het leuk om zich in de Velder als vrijwilliger in te
zetten. ‘Ik kan iets betekenen voor de buurt, leer nieuwe
mensen kennen en blijf op de hoogte van wat er in de wijk
speelt.’ Op de vraag waarom zij vrijwilligerswerk wil doen
zegt de buurtbewoonster: ‘Van mijn ouders heb ik altijd
geleerd, dat als je kan helpen, dan doe je dat. Als ik hulp
nodig heb, dan vind ik het ook fijn als mensen mij komen
helpen. Als we allemaal een steentje bijdragen, houden we
de boel draaiende’. 

Meer mensen actief in de wijk
Volgens Mieke zijn de bewoners verantwoordelijk voor hun
wijk. ‘Er komt bijvoorbeeld best veel eenzaamheid voor. Het
is dan mooi dat door jouw bijdrage als vrijwilliger het
mogelijk is om activiteiten te organiseren waarmee mensen
met elkaar in contact kunnen komen’. Mieke hoopt dat meer
mensen actief worden in de wijk en mee willen doen. ‘Het
gaat niet altijd om grote klussen. Doe iets wat bij je
mogelijkheden en situatie past. Als is het maar voor een
paar uurtjes.’ 

‘Ik kan iets betekenen voor de buurt,
leer nieuwe mensen kennen en blijf op
de hoogte van wat er in de wijk speelt’

Wil jij ook iets betekenen voor jouw buur(t)?
Stuur dan een e-mail naar
veldkakel@gmail.com!

Een uur voor je buur
Mieke werd getriggerd door de actie ‘Een uur voor je
buur’. ‘Het sprak me aan dat het vrijwilligerswerk
laagdrempelig werd gepresenteerd. Het hoeft niet meteen
veel tijd te kosten. Een uurtje jezelf inzetten in de buurt
wanneer het jou uitkomt, dat sprak me aan. Ik ging naar
de informatieavond voor vrijwilligers in het Kernhuis en
raakte aan de praat met medewerkers van buurtcentrum
de Velder. Toen heb ik me opgegeven als vrijwilliger.’
Afhankelijk van haar mogelijkheden wordt Mieke
ingepland voor bardiensten. ‘Mijn gezin, werk en
vrijwilligerswerk zijn goed te combineren. De Velder is
voor mij ook lekker dichtbij. Een keer een uurtje extra
invallen is meestal geen probleem.’ 
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Op zaterdag 27 april was het Koningsdag en werd
er in ons land volop feest gevierd. Ook in Ede
hingen de vlaggen uit en was er van veel te beleven.
Bij buurthuis De Velder struinden bezoekers langs
kleedjes, deden kinderen mee aan een talentenjacht en
genoot iedereen van de muziek van een dj en van de
lekkernijen die de eetkraampjes te bieden hadden.

Ondanks het slechte weer stond de kleedjesmarkt
vol met allerlei spullen. Ook bezoekers lieten zich
niet tegenhouden door de regen. Capuchon op en
gaan! Er was voor ieder wat wils. Van kinderkleding en
sieraden tot gereedschap en servies. Van boeken en
speelgoed tot grabbeltonnen en cd's. Kortom, een
echte, traditionele kleedjesmarkt. 

Als bezoekers even wilden schuilen, konden ze terecht
bij wijkcentrum De Velder. Hier konden deelnemen aan
een traditionele Indische dans.
 
 

Ook bezoekers lieten zich niet
tegenhouden door de regen. 
Capuchon op en gaan! 

Terugblik: Koningsdag in Veldhuizen

Ook bij het Kernhuis was het feest! 
Voor de kinderen was er buiten een springkussen en
binnen konden ze tekenen, pingpongen en verschillende
spelletjes spelen. Ook konden zij zich laten schminken en
hun gezicht laten versieren met de meest feestelijke
tekeningen. Buiten stond de barbecue aan en binnen werd
er verse patat gebakken. Voor de kinderen waren er bakjes
met snoep en ander lekkers op tafel gezet op tafel gezet,
waarvan ze konden pakken wanneer ze wilden. De
aanwezige bezoekers kwamen in ieder geval niets tekort. 

Bezocht jij tijdens Koningsdag buurthuis De Velder of het Kernhuis? 
Misschien spot je jezelf dan wel op één van onze vele kiekjes die we maakten! 
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QUOTE UIT DE TEKST  

Een allround baan 
Leon werkt al sinds 2005 bij de Proosdij. ‘Ik heb de
transitie meegemaakt van gemeentelijke boerderij naar,
zoals die nu is, publieksboerderij. Wij zijn afhankelijk van
subsidies maar we hebben ook de zorg voor onze
medewerkers. Mijn rol in het geheel is het coördineren van
deze plek, ervoor zorgen dat alles goed draait, nieuwe
ontwikkelingen organiseren, inkoop, zorgen dat we juiste
afspraken maken met de gemeente en teams aansturen
die hier aan het werk zijn. Een allround baan dus
eigenlijk.’ 

De Proosdij is meer dan een kinderboerderij 
‘Publieksboerderij De Proosdij is voor veel mensen
bekend als “de kinderboerderij”, maar het hoofddoel van
De Proosdij is dat er in en aan de samenleving wordt
gewerkt’, vertelt Leon. ‘De dieren zijn natuurlijk belangrijk,
maar we zijn vooral een plek die drempelloos is en waar
iedereen iets kan komen halen of brengen. Dat gaat van
peuterinloop (even weken op vrijdag en oneven op
dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur) en 55 plus activiteiten
(oneven weken op woensdag van 10:00 tot 12:00 uur) tot
leskisten ophalen voor scholen en Bijzonder Welkom die
hier de keuken gebruikt om een diner te organiseren voor
mensen met een krappe beurs. We organiseren een paar
dagen per jaar grotere evenementen zoals het
zomerfestival en de wintermarkt.’ 

Drie groepen 
Het werk wordt onderverdeeld in drie groepen: de
Facilitaire groep, de Schenkerijgroep en de
Boerderijgroep. ‘De eerste groep’, vertelt Nancy,
‘organiseert alles wat facilitair gerelateerd is. Heel zwart-
wit gezegd zorgen zij ervoor dat dingen gerepareerd en
opgeruimd worden. 

De Schenkerijgroep heeft min of meer een kantinefunctie.
Zij verzorgen lunches, nemen gasten aan, schenken koffie
uit en brengen dat rond. De Boerderijgroep zorgt ervoor
dat alles op de boerderij wordt gevoerd, schoongemaakt
en netjes wordt gehouden. De mensen die hier werken
variëren enorm. De één is universitair geschoold, de
ander functioneert op het niveau van een tweejarige. Het
gaat allemaal samen en iedereen is er voor elkaar. Met
z’n allen werken we in en aan de samenleving.’ 

Geen dag is hetzelfde 
Nancy werkt nauw samen met Leon, maar zij werkt ook
gedeeltelijk op de groep. ‘Als ik op de groep werk, begeleid
ik mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot
de arbeidsmarkt. Daarnaast regel ik ook een commercieel
stuk achter dit bedrijf, de aanvraag van de vrijwilligers,
roosters en een stukje financiën. Ik kan echt wel zeggen
dat geen dag hetzelfde is!’ 

Publieksboerderij de Proosdij werkt in en aan de samenleving 

Nancy en Leon van Publieksboerderij ‘de Proosdij’

Dieren bezoeken op de boerderij, een kopje koffie drinken in
de Schenkerij, afval brengen in de milieustraat, een potje
tafeltennis, spelen in de speeltuin of gewoon gezellig
samenkomen: iedereen is van harte welkom.
Publieksboerderij de Proosdij is elke dag van 09:00 tot
16:30 uur geopend. 

‘Het hoofddoel van De Proosdij is dat er in
en aan de samenleving wordt gewerkt’

Nancy van Zetten en Leon Borgers werken bij Publieksboerderij de Proosdij. Veel mensen

denken nog altijd dat de Proosdij een kinderboerderij is. Nancy en Leon ons uit waarom

De Proosdij al heel wat jaren veel meer is dan alleen een gemeentelijke boerderij.  

Iedereen is er voor elkaar 
Nancy benoemt een ander belangrijk element: ‘We zijn een
leerplek voor studenten en stagiaires. We hebben
gemiddeld 5 stagiaires per dag. Dat betekent dat we
jaarlijks meer dan 1200 stagiaires begeleiden. Dat zijn
allemaal maatschappelijke stages: dier- en zorg
gerelateerd. We zijn dus ook een plek om mensen verder
te helpen in hun ontwikkeling.’ ‘Daarnaast’, vertelt Leon,
‘zijn we een belangrijke plek voor vrijwilligers. Veel
eenzame mensen willen iets doen voor de samenleving en
die zie je dan hier integreren. Wij helpen hen, maar zij ons
natuurlijk ook.’ 
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 Wie werken er bij jullie? 
'Wij werken met vrijwilligers. Er zijn altijd
gastvrouwen/heren aanwezig om mensen op te vangen
en aan te spreken. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Als je betrokkenheid voelt bij deze doelgroep
en twee dagdelen per maand beschikbaar bent, dan ben
je van harte welkom om gastvrouw of gastheer te worden.
Voordat je begint loop je een keer mee en krijg je een
tweedaagse basistraining onder andere over hoe je met
een gast een gesprek kunt voeren en hoe je iemand kunt
steunen.'   

Wat spreekt jou aan in dit werk? 
'Er is een hiaat in de zorg voor mensen met kanker,
waardoor zij zich eenzaam kunnen voelen. Er is behoefte
aan onze vorm van opvang en begeleiding. Ik wil graag
bijdragen aan het bieden van maatwerk. Onze gasten zijn
nu vooral vrouwen. Ik werk graag mee aan het
ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor mannen, jonge
mantelzorgers en migrantengroepen. Wij willen zoveel
mogelijk mensen bereiken want we denken dat veel meer
mensen profijt kunnen hebben van ons aanbod.' 
Wat zou je nog willen zeggen tegen de bewoners van
Veldhuizen? 

 

QUOTE UIT DE TEKST  

In de Open Hof aan de Hoflaan 2 in Veldhuizen bevindt zich het Toon Hermans Huis (THH). Ellen Out
is de algemeen coördinator en vertelt wat het THH is en doet. 

 ‘Wij willen een warme deken voor de
gasten zijn’

Het Toon Hermans Huis

Een kijkje bij het Toon Hermans Huis (THH)

Het Toon Hermans Huis: een warme deken voor mensen die getroffen zijn door kanker 

Wat is het Toon Hermans Huis en voor wie is het? 
‘Het THH is een open inloopcentrum voor mensen die zijn
geraakt door kanker. Dat kunnen patiënten zijn, maar ook
naasten en nabestaanden. Iedereen kan binnenlopen
voor een kop koffie, een luisterend oor, informatie of om
mee te doen aan één van onze activiteiten. Het THH wil
een steuntje in de rug zijn bij het omgaan met en het
verwerken van de ziekte kanker. Dit krijgt in de
behandeling vaak minder aandacht. Bij ons komen
mensen met hun eigen verhaal. Bijvoorbeeld iemand die
recent de diagnose heeft gehoord en het leven ervaart als
een rollercoaster en die graag stoom wil afblazen. Of
iemand die al in behandeling is en intussen door wil met
leven. Of iemand die al langer patiënt is of patiënt is
geweest en moeite heeft om het leven weer op te pakken.'   

Hoe komen mensen bij jullie terecht?  
‘Mensen worden vooral naar ons verwezen door de afdeling
oncologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarmee hebben
we goed contact. Dit is niet de enige weg om ons te vinden.
We maken ons zelf ook bekend via onze website en met
informatiefolders. Steun van familie of vrienden is er niet
altijd of niet voldoende. Mensen in hun omgeving staan er
niet (altijd meer) voor open uit verlegenheid of onmacht.
Mensen kunnen zich eenzaam voelen in hun ziekte.
Collega’s sturen nog eens een bloemetje, maar ondertussen
zit je alleen thuis. Er kunnen vragen spelen over hoe je het
leven weer oppakt en vertrouwen krijgt. Het praten met
lotgenoten of met een vrijwilliger in Het THH kan dan helpen.
Wij willen een warme deken voor de gasten zijn.'   

Ervaren de gasten dat ook? 
'Onze gasten geven aan zich veilig te voelen bij ons en
gesteund. De sfeer wordt als positief ervaren. Ze hebben
het gevoel weer verlicht naar buiten te gaan. Men kan zijn
of haar verhaal kwijt. Ze zijn ook blij met praktische tips
die we geven. Medische adviezen geven we niet.' 

Wordt er bij jullie alleen gepraat? 
'Wij bieden ook veel activiteiten voor afleiding en
ontspanning. Door bezig te zijn komen vaak dingen los en
ontstaat een gesprek. Iets doen werkt beter dan als men
het idee heeft over problemen te moeten praten. De
stemming is hier niet somber, er wordt ook veel gelachen.
Er is een schildergroep, een wandelgroep en een koor.
We hebben een tuingroep die werkt in onze ToonTuin op
het volkstuincomplex de Koekelt. We doen mindfullness
training en yogalessen. Ook organiseren wij een
kookworkshop voor mensen die smaak en geurverlies
hebben. De activiteiten maken het THH laagdrempelig en
zijn veelal gratis. Men moet wel vooraf aanmelden via
info@toonhermanshuisede.nl .' 
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QUOTE UIT DE TEKST  

Wat zou je nog willen zeggen tegen de bewoners van Veldhuizen? 
'Het zou mooi zijn als we ook in Veldhuizen nog meer van betekenis kunnen zijn, ook voor mensen die op één of andere
manier geraakt zijn door kanker. Voor jullie is het THH heel dichtbij. Onze drempel is laag, kom gerust eens langs voor
een kop koffie. Er is altijd wat te doen in het THH. Je kunt ook langskomen als je overweegt om vrijwilliger te worden.

Afsluiting van de bewonersadviesgroep van
Woonstede 
Op donderdag 23 mei was de afsluiting van de
Bewoners Advies Groep van Woonstede. Tijdens
deze avond is teruggeblikt op de NL Doet actie van
14 maart en is er een evaluatie geweest rondom de
BAG. Ook zijn ervaringen uitgewisseld over
deelname aan de BAG: wat is er bereikt, wat ging
goed en wat kan nog beter?

Tevens is er vooruitgekeken, en gesproken over een
vervolg en de mogelijke inzet en betrokkenheid in de wijk,
individueel of als groep. Aan het begin van de avond was
sociaal werker Anouk Wassenaar van Malkander aanwezig.
Anouk gaf toelichting bij de diverse mogelijkheden om mee te
praten en mee te denken in de wijk. En de mogelijke
ondersteuning bij het opzetten en realiseren van
(buurt)initiatieven. Tenslotte was er nog tijd voor een hapje en
drankje en hopen we op (nog) meer denkkracht in de wijk! 

Bewonersadviesgroep praat en denkt mee

Wij zijn open op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.00 – 16.00 uur
Of stuur ons een mailtje: info@toonhermanshuisede.nl. 

Meer informatie vind je op onze website: www.toonhermanshuisede.nl.
In de Velder vind je onze informatiefolder en activiteitenagenda. 

mailto:info@toonhermanshuisede.nl
http://www.toonhermanshuisede.nl/
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De koffie met spekkoek staat klaar bij het gesprek met
Fred en Lissy in buurthuis de Velder. We komen zo al wat
in de stemming voor dit gesprek. Spekkoek is een van
oorsprong Indische lekkernij. Fred en Lissy zijn de
drijvende krachten achter de Kumpulan Kakatumu die
eens in de twee maanden wordt georganiseerd in de
Velder. Zij doen dit samen met 15 vrijwilligers. De
Kumpulan is een gezellige bijeenkomst in Indische sferen,
waarin ontmoeting, muziek en Indisch eten centraal staan. 

Wie zijn Fred en Lissy? 
Fred is in Indonesië geboren en is in 1966 naar Nederland
gekomen. Hij werkte jarenlang bij Victoria Vesta in Ede en
inmiddels is hij gepensioneerd. Hij zit niet stil en doet allerlei
vormen van vrijwilligerswerk. Hij is actief in de katholieke
kerk en in de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO). Hij is
actief betrokken in de Indische gemeenschap in Ede en zet
zich van daaruit in voor de Kumpulan. Lissy is ook Indisch.
Zij begon als vrijwilligster in de Velder en is inmiddels al 21
jaar beheerder. Zij coördineert er activiteiten en ondersteunt
vrijwilligers. Ze ziet zichzelf als verbinder. ‘Mijn kantoor is
soms net een spreekkamer. Mensen willen soms even hun ei
kwijt’, zegt ze. Lissy merkt dat steeds meer mensen de
Velder weten te vinden. 

Wat kunnen jullie vertellen over de Kumpulan? 
Fred vertelt dat de Kumpulan zoals die nu wordt
georganiseerd is ontstaan vanuit de Indische
gemeenschap in Ede. 'Er komen veel mensen uit die
gemeenschap. Zij houden van de gezelligheid, ze zijn er
even uit en het voorkomt eenzaamheid. Deelnemers
kijken er echt naar uit. Het wil niet zeggen dat de
Kumpulan exclusief voor Indische mensen is. Er komen
ook veel mensen met een niet-Indische achtergrond. Dat
maakt het zo bijzonder. Er is veel belangstelling voor,
zowel bij jong en oud. Per keer zijn er 65 bezoekers. We
beginnen de Kumpulan met koffie en Indische koek. Er
zijn drankjes met Indische snacks. Er is muziek, er zijn
gesprekken, we houden een loterij en als men wil, kan er
gedanst worden. Het is een mooie ontmoeting tussen
Indische en niet Indische mensen. We sluiten af met een
Indische maaltijd.' 

Hoe krijgen jullie dit georganiseerd? 
Lissy: 'We werken met een vaste groep van 15
vrijwilligers. Er is veel werk te verzetten. Ook het koken
van de Indische maaltijd doen we zelf. Het is een geoliede
machine, we zijn goed op elkaar ingespeeld. We doen het
met veel plezier. Het voelt als een familie zoals we hier
bezig zijn.' Fred en Lissy sturen aan en ondersteunen de
vrijwilligers. 

Lissy is blij met de bijdrage van Fred: 'Fred leidt de
vergaderingen, heeft overwicht en een vriendelijke
uitstraling. Hij kan sturen met zijn vrolijke lach en straalt rust
uit. Daarin komt zijn Indische natuur naar voren.' 

Wat vinden jullie zelf het mooie van de Kumpulan? 
Fred en Lissy: 'Het zorgt voor verbinding en wij zien blije
mensen. We kunnen iets voor mensen betekenen. We
halen er energie uit als we zien dat de mensen een
gezellige morgen hebben. Ze gaan met een glimlach weer
naar huis gaan. Wij horen vaak ‘wat was het weer gezellig.’
Fred zegt dat hij daarom vrijwilliger is. 

Is jullie Indische achtergrond belangrijk voor het
organiseren van de Kumpulan? 
'Wij denken het wel,' geeft Fred aan. 'Wij hebben het goede
Indische gevoel bij de Kumpulan. Ik merk dat mijn Indische
achtergrond iets extra’s brengt, vooral in contact met de
Indische mensen tijdens de Kumpulan. 

Pioniers in de wijk: Fred en Lissy 

‘Wij horen vaak ‘wat was het weer gezellig.’
Fred zegt dat hij daarom vrijwilliger is’

Fred en Lissy: vrijwilligers bij buurtcentrum de Velder



1 1

Wanneer zijn de komende Kumpulans? 
Fred en Lissy: 'In de maanden augustus, oktober en december op de
4e donderdag van de maand. Aanmelden kan uiterlijk drie weken van
tevoren bij Lissy. Het inschrijfgeld bedraagt €10,- De Kumpulan wordt
ook gesponsord. Nieuwe sponsors zijn welkom. Meer informatie is te
verkrijgen bij Lissy in de Velder.' 

Mensen trekken naar me toe met hun verhaal, ze vertellen wat ze meemaken aan mooie en moeilijke dingen in
het leven.' Fred kent veel van de Indische mensen en hun culturele achtergrond. 'Het is een pré, want de Indische
cultuur is een wat gesloten cultuur. Mensen zijn zwijgzaam en zullen niet zo maar iets vertellen.' 

Hoe reageren bezoekers? 
Deelnemers geven de volgende reacties op de Kumpulan: 'De sfeer
werd door bezoekers en vrijwilligers als ontzettend gezellig en sfeervol
ervaren. Het is waardevol om anderen te ontmoeten en verhalen te
delen. De Kumpulan is speciaal omdat iedereen er welkom is,
ongeacht achtergrond of verschillen. Het is een liefdevolle
bijeenkomst waar saamhorigheid centraal staat. Mensen voelen zich
verbonden. De Kumpulan is een plek waar cultuur en gemeenschap
samenkomen. Het is een gezellige, sfeervolle en inclusieve
bijeenkomst die mensen graag bijwonen om te genieten van elkaar en
de Indonesische cultuur.'

Kunnen jullie een bijzondere ervaring vertellen? 
Lissy vertelt over een optreden van een zanger die Indische liederen zong. 'Een mevrouw zat mee te zingen en kreeg
van hem de microfoon. Dat was een mooi moment. Na afloop vertelde zij dat ze tijdens het zingen even bij haar zus
boven was. Het was het afscheidslied bij de begrafenis van haar zus. Ze kwam zo even terug in haar herinnering. Door
de muziek komt er iets los bij de mensen en gaan ze meezingen.' 

‘Door de muziek komt er iets los bij de mensen en gaan ze meezingen’
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Veilige wijk geworden 
Mede door die aanpak is Veldhuizen sinds 2020 fors
gestegen in lijst van veilige wijken en geldt het als
voorbeeldwijk voor Ede. Uit statistieken blijkt dat het
aantal inbraken afgelopen vijf jaar af nam van zeventig
naar slecht één in het afgelopen jaar. Het
veiligheidsgevoel is inmiddels sterk gegroeid. 'Dat is echt
te danken aan de intensieve samenwerking met
hulpverleners en buurtbewoners' ,stelt Niels. 'We kennen
meer collega’s en wijkbewoners om iets mee te
overleggen of op te pakken. Een andere ‘succesfactor’ is
dat we hulpverlening in de wijk niet afschalen. De valkuil is
om minder mensen in te zetten als het goed gaat. Daar
hebben we van geleerd', aldus Niels in z’n huidige functie
als veiligheidsadviseur. Regelmatig respectvol contact in
de buurt, in een activerende en opgeruimde leefomgeving
houdt een wijk veilig en levendig. Volgens Niels spelen
verenigingen, buurthuizen, kerken en moskeeën daarin
een belangrijke rol. 'Daar mag de wijk trots op zijn.' 

QUOTE UIT DE TEKST  

Veldhuizen: dankzij samenwerking een veilige wijk
De wijk Veldhuizen is de afgelopen twintig jaar veranderd van een wijk die bekend stond om

de voorvallen na ‘nine eleven’, in een voorbeeldwijk. De uitstraling en veiligheid van de wijk

is sinds 2001 enorm verbeterd. Niels Kooy, beleidsadviseur veiligheid, vertelt hoe dat is

gelukt.  

Veldhuizen was vanaf het begin (1980) een
multiculturele wijk, met een relatief groot aandeel aan
kwetsbare inwoners qua inkomen, taal, integratie
enzovoort. Inwoners gingen door de taalbarrière minder
snel met buren uit een andere cultuur om en wisten
hulpinstanties en overheid moeilijk te vinden. Er was geen
sociale cohesie. Daarnaast woonden er relatief veel multi-
probleemgezinnen in Veldhuizen, met extra overlast tot
gevolg. De onverschilligheid van inwoners leek toe te
nemen. In die wijksfeer groeiden jongeren op, v. Voor hen
was de inmiddels twintigjarige wijk nauwelijks ingericht.
Speeltuintjes genoeg, maar er waren te weinig
sportveldjes, voetbalkooien of geaccepteerde
hangplekken. Daar was geen geld (en aandacht) voor.  

Jongeren zorgden voor sensatie door aandacht op te
eisen omdat er weinig te beleven viel. Dit kon in buurt
de negatief overkomen. Dat ging van kwaad tot erger.
Buurtbewoners durfden er weinig van te zeggen, en
ouders waren lang niet altijd op de hoogte van wat
jongeren op straat deden, of waren simpelweg onmachtig
om in te grijpen. Hulpverleners waren er genoeg, maar
hadden verschillende belangen en werkwijzen. Ze
verloren grip op problemen als verveling, afwijzing en
discriminatie. ‘De jongeren van Veldhuizen’ vonden elkaar
in deze cocktail van negatieve gevoelens. Een
wereldschokkende gebeurtenis was aanleiding om hun
gevoel te uiten. Nadat twee vliegtuigen zich in de Twin
Towers van New York boorden, juichte en danste een
klein groepje jongeren provocerend op een bruggetje in
Veldhuizen. CNN deed er verslag van... Veldhuizen stond
op de kaart, maar niet zoals we hoopten. 

Kortom: de wijk kreeg een frisse uitstraling
Desondanks bleven de problemen doorsudderen, totdat de
vlam opnieuw in de de pan sloeg met een reeks
autobranden in 2015 en de jaarwisseling van 2019 met veel
geweld en vernieling. Niels Kooy was toen wijkagent. Hij
vertelt: 'Samen met de gemeente hebben we alles uit de
kast gehaald om de onrust te bezweren. Dat was effectief,
waarna de rust terugkeerde en we onze aandacht weer op
andere zaken gingen richten. Achteraf gezien was het
afschalen niet zo’n goed besluit. We hadden minder contact
met buurtbewoners en dus te weinig voelsprieten om de
overlast door inbraken, vernieling of geluidsoverlast op tijd
de kop in te drukken. Vanaf 2020 hebben we het definitief
over een andere boeg gegooid en voor een integrale aanpak
gekozen: luisteren naar de ervaringen van bewoners en
samenwerken met alle professionele en vrijwillige
hulpverleners.' 

‘De onverschilligheid van inwoners
leek toe te nemen’

Zoeken naar oplossingen 
De gemeente en politie zetten met man en macht in op
het corrigeren van ‘de jongeren’ en het oplossen van hun
frustratie en problemen. Het verpauperde ‘Lindehorst’
werd afgebroken, de torenflats aan de Luynhorst zijn
gesloopt, huurhuizen kregen een opknapbeurt. 

‘Veldhuizen is sinds 2020 fors gestegen in lijst
van veilige wijken’
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Foto Niels Kooy op het smalle

Vanenburg-bruggetje. Vorig jaar

zijn drie bankjes geplaatst zodat

jongeren niet op de brugleuning

hoeven te hangen en de

doorgang zouden verhinderen.  

Buren en professionals 
Niels is onder de indruk van de samenwerking met burgers. 'Het voelt vertrouwd om met collega’s samen te
werken, maar de samenwerking met vrijwilligers en inwoners is minstens zo belangrijk.' Hij noemt de buurtvaders,
een surveillanceproject opgezet door buurtgenoot El Akil Ben Messaoud en oprichter van Aimon. “De kracht van
deze aanpak is dat de buurtvaders de taal en cultuur van de wijk ‘spreken’. 

Ze voelen de sfeer goed aan, dat geeft vertrouwen. Ondertussen zijn ze goed geschoold, waardoor ze ook in lastige
situaties hun mannetje staan.' Eens per maand zit Niels met mensen van Toezicht, politie en de gebiedsmanager om
tafel om samen op de ‘thermometer’ te kijken. 'Ieder vertelt wat die in de wijk aan het doen is en of er wat speelt waarin
we gezamenlijk kunnen optrekken. Ik ben trots op deze korte lijntjes. We kunnen binnen 24 uur opschalen mocht het
onrustig worden in de wijk. Het is de kunst om kleine zaken klein te houden. Want als er verharding optreedt gaat het van
kwaad tot erger en is er meer inzet nodig.' 
Volgens Niels draait het bij een veilige en comfortabele woonomgeving om het opbouwen en onderhouden van een
vertrouwensrelatie tussen bewoners. 'Dat lukt prima in een multi-culti wijk als Veldhuizen.' 

 ‘Hi, wij zijn redactie Waarheden. In de afgelopen periode
mochten we Veldhuizen induiken, om daar verhalen
boven water te halen. Het is een bijzondere wijk met veel
verschillende culturen, iets waar de inwoners trots op
zijn. Door het schetsen van een wijkportret hoorden we
over de (jongeren)overlast rond het winkelcentrum de
Bellestein. Dat was precies waar wij op zoek naar waren;
een verhaal onder de bewoners. In onze eerste podcast
hebben wij dit onderwerp uitgelegd, deze podcast werd
uiteindelijk ‘The Pilot’ voor onze podcast-serie. In de
tweede aflevering hebben wij gesproken met Jeanette,
medewerker van bloemenwinkel Flamingo. Zij heeft voor
ons het probleem geschetst. In de derde aflevering
kwam Arend ten Ham aan het woord. Hij bood ons een
eventuele oplossing.’  

‘Door te praten met mensen kwamen we tot de conclusie
dat samenwerken en communiceren de meest zinvolle
manier om overlast tegen te gaan. Veldhuizen is
daarmee bezig door contacten te leggen met Kansrijk,
een organisatie die jongeren aan een baan helpt.’

‘Wel zou het wellicht fijn zijn om voor jongeren een eigen
plek in Veldhuizen te creëren, zodat ze niet hoeven rond te
hangen in winkelcentrum de Bellestein. Hopelijk geeft dit
een beeld van wat wij de afgelopen weken hebben
uitgespookt in Veldhuizen.’ 

WaarhEDEn is een pop-upredactie met journalistiekstudenten van de CHE die afgelopen weken in Veldhuizen
waren gevestigd. De studenten gingen in gesprek met de bewoners en wilden graag een goed beeld van
Veldhuizen krijgen. Met de pop-upredactie is het de bedoeling dat verhalen uit de wijk in samenwerking met de
buurtbewoners werden gemaakt. ‘Wij vonden het superleuk om te doen en willen de buurtbewoners bedanken!
Hieruit zijn een podcast en een paar andere publicaties gekomen. De rest van onze publicaties zijn te vinden op
Medium en ons eigen instagram account. Jouw verhaal, ons doel’

Pop-up redactie ‘WaarhEDEn in Veldhuizen

Als je nog vragen hebt kan je ons via onze Instagram
benaderen: @waarheden_  
Jouw verhaal, ons doel 



1 4Kidspagina



1 5

Redactieleden:
- Anouk Wassenaar
- Cynthia van den Dam
- Eline Louwen
- Eva van der Mast
- Judith van der Weide
- Maurits Tuinenburg
- René van Leeuwen
- Steven Berendsen

Fotografie: Redactie en derden
Vormgeving: Eline Louwen

Contactgegevens:
Wijkkrant De Veldkakel
E-mail: veldkakel@gmail.com

De Veldkakel is een informele wijkkrant voor en
door inwoners van Veldhuizen dat zo veel mogelijk
informeert over buurtactiviteiten en
buurtverbindingen. Bedoeld om het ‘thuis voelen’
in Veldhuizen te vergroten en contact tussen
buurtbewoners te bevorderen.

Verspreiding:
De Veldkakel wordt gratis verspreid in de wijk
Veldhuizen en is verkrijgbaar op diverse locaties in
de omgeving.

We bezorgen niet bij huizen met nee/nee-stickers.
Alle edities zijn beschikbaar om te downloaden via
https://www.veldkakel.nl. 

Wil je de Veldkakel ontvangen ondanks de
Nee/Nee-sticker? Dat kan! Bestel nu de speciale
Veldkakel brievenbussticker via
https://www.veldkakel.nl/product/13678302/ja-
sticker-de-veldkakel.

Copyright:
Alle rechten voorbehouden. 

Colofon



Het wijkteam van Ede Veldhuizen staat voor je klaar! We vinden het belangrijk dat je ons gemakkelijk kunt
bereiken. Hieronder vind je onze namen en telefoonnummers, zodat je contact met ons kunt opnemen.

Heb je vragen over de wijk? Een idee voor een activiteit? Loop je ergens tegenaan? Heb je hulp nodig? Of wil je gewoon
een kopje koffie drinken om kennis te maken? Dat kan!

Elke eerste donderdag van de maand organiseren we een inloopuur van 10:00 tot 11:00 in het Kernhuis, speciaal
voor bewoners van Veldhuizen. Tijdens dit uur zijn veel van onze medewerkers aanwezig. Aarzel niet om langs te
komen, we kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

De eerstvolgende ontmoetingen vinden plaats op donderdagochtend 4 juli en 1 augustus in het Kernhuis 
(Parkrand 60, Ede). We zien je daar graag!

Nolien Mulder

Bert Scholten Sharif Alhashimy

+31 (0318) 695 695

Tel: 0318 14 03 18 Tel: 0318 14 03 18 

Adviseur
Seniorenhuisvesting

Woonstede

Wijktoezichthouder
Veldhuizen & Kernhem

Gemeente Ede

Gebiedsmanager
Gemeente Ede

HET WIJKTEAM DENKT MET JE MEE

Maak kennis met het wijkteam van Veldhuizen
Medewekers die zich inzetten voor de wijk stellen zich voor!

Eva van der Mast

+ 31 6 83551180

Sociaal werker
Malkander

Bilal el Hassnaoui

+31 6 26618609

Jongerenwerker
Malkander

Ellen Groenestein

+31 (0318) 695 695

Woonconsulent
Woonstede


